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Omringd door een dijk krantje

Nog een keer...

de Dorpsvergadering

Een tijdje terug alweer, op 5 november hebben we onze dorpsvergadering gehad. We hebben er over geschreven in het vorige nummer van
deze krant. Bij deze de uitkomsten van de bijeenkomst. De hoofdlijnen uit alles wat gezegd en opgeschreven is, staan dikgedrukt. Eronder lees
je wat we ons voorstellen te gaan doen met de suggesties.

1. Kan het Krabbendammer erfgoed dienen als locatie voor continue gebruik, bijvoorbeeld voor dagopvang? We willen geen prioriteit geven
aan een onderzoek naar de mogelijkheden. Er is geen (financiéle) noodzaak en vanuit onze gemeenschap is er weinig belangstelling voor
dergelijke activiteiten (kinderopvang is vaak bij de basisschool en dagopvang is veelal in grotere dorpen).

2. Kom tot een activiteitenkalender We willen inderdaad tot een herkenbare agenda komen, met als uitgangspunt dat we een
gemeenschapshuis zijn voor Krabbendam. Daarom willen we onder andere in deze activiteitenagenda opnemen: de burendag, een filmavond,

concerten en lezingen.

3. Zoek samenwerking met andere stichtingen in onze omgeving Aansluiten bij andere organisaties als dat logisch is, dat moeten we natuurlijk
altijd doen. Denk aan: bloeiend Zijpe, een stempelpost voor Le Champion (fietsen en wandelen), afstemmen van concerten. Gelukkig hebben
de afzonderlijke stichtingen in de omgeving weinig last van onderlinge concurrentie, omdat vooral voor het eigen dorp en directe omgeving

wordt georganiseerd.

4. Maak het Jeu de boules groter Nu is het een kleine groep actief, maar weet iedereen in het dorp wel van de zaterdagmiddagcompetitie af?
We gaan eerst maar eens een reportage verzorgen over het Jeu de boulen. In een volgend nummer van Het Krabbendammertje.

5. Begin een thee- en pluktuin Hoe mooi zou het zijn voor fietsrecreanten en wandelaars van Het Groot Frieslandpad kennis te maken met de
verborgen parel aan het Kerkpad? Wij willen met een aantal enthousiastelingen (Wolly en Jacqueline) in de zomer van 2023 een start maken
met een theetuin op een aantal zondagen in de zomer.

Trek je laarzen aan, zet een muts op

David Hockney, the arrival of spring 2011

en ga mee!

Kom op zondag 12 maart om 15.00 uur bij
het hek achter Westfriesedijk 71 voor een
bijzonder excursie. Ruud Vermeer (ook wel
bekend als Meneer Vermeer) en Hans Sint
(de plantenprofessor) zullen met ons met
andere ogen laten kijken naar Het Hoge
Bos. Alle Krabbendammers kennen het
bosje dat te zien is achter nummer 71.
Sommigen weten dat het ooit een
vuilnisbelt was, anderen weten te vertellen
dat het in de jaren zestig er anders aan toe
ging dan vandaag de dag. Vuilnis werd overal
in Nederland gedumpt op plekken waar
weinig mensen woonden of kwamen. In de
70-er jaren kwamen verbrandingsinstallaties
in de plaats van vuilnisbelten, die gesloten
werden. Zo ook de belt van Krabbendam.
De plek werd afgedekt met een laag aarde,
afgesloten door een sloot en hek en beplant
met bomen. De voormalige belt ligt vanaf
dat moment als een overhoekje in het
landschap. In de loop van de tijd is op deze
plek een bos ontstaan dat nauwelijks werd
beheerd en al helemaal niet werd betreden.

Het lag er gewoon! De laatste jaren vindt er
echter een bijzonder proces plaats in het
bos. Alsof iets of iemand een ecologisch
wondertje verricht. Als je wilt weten wat je
niet kunt weten als je over de dijk fietst, als
je de geheimen van Het Hoge Bos wilt leren
kennen, ga dan op zondag 12 maart mee!

Het werkt zo: we verzamelen vanaf 14.45
uur bij het hek achter Westfriesedijk 71 en
om 15.00 uur gaan we voor ongeveer drie
kwartier het bos in. Bij slecht weer blijven
we thuis en proberen we het een week
later opnieuw. Wat is slecht weer? Als het
regent en door de harde wind kun je niet
met een paraplu lopen. Je betaalt een
bedrag wat je het waard vindt. De
opbrengst is voor onze stichting.

Informatie: 0651140589 of
Vlierefluiter@quicknet.nl




Lekker zingen!

Als je van zingen houdt, kom dan op dinsdagavond van acht tot half
tien naar ‘Lekker zingen’! We beginnen op 7 maart in 't Trefpunt,
Kerkpad 5, Krabbendam.

‘Lekker zingen’ is...

...zingen in alle soorten en maten, het repertoire is divers en je hoeft
geen muziek te kunnen lezen. Plezier in zingen voert de boventoon!

...anderhalf uur zingen met dirigente Kitty Hommes en daarna -voor
wie willen- gezellig nazitten.

...vrolijk, maar we willen onze muziek ook mooi laten klinken.

‘Lekker zingen’ organiseren we in twee blokken
Vijf keer in maart— april (7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4) (kosten 25 euro)
Tien keer in september- december (data volgen) (kosten 50 euro)

Een keertje meedoen met ‘Lekker zingen’ kan natuurlijk altijd, geef
jezelf een kans!

Informatie en opgeven:
Martine de Graaf
vlierefluiter@quicknet.nl of 0615521135

Agenda ‘t Trefpunt

stichking ter behoud

KRABBENDAMMER
CRFGOED

25 februari
20.00 uur

Film: ‘The Krabbendam Connection’
Entree € 5,-

Reserveren via www.krabbendammererfgoed.nl

7, 14, 21 & 28 maart
20.00 uur

‘Lekker zingen!’

12 maart
15.00 uur
(let op! Verzamelen bij Westfriesedijk nr. 71)

Rondleiding: Het Hoge Bos met andere ogen.

4 april
20.00 uur
‘Lekker zingen!’

Film: ‘the Krabbendam Connection’

In de winter ligt ons dorp te dromen aan de dijk. Een enkele fietser komt dik in de kleren langs gesneld, een late auto racet naar huis, iemand
laat nog even zijn hondje uit. Verder lijkt er niet veel te gebeuren. Hoe anders is de niet zichtbare werkelijkheid van de georganiseerde
misdaad. Die blijft natuurlijk het liefst uit het zicht. Toch is zo af en toe een glimp op te vangen van zaken die het daglicht niet kunnen velen,
en zien we dat er wél wat gebeurt in ons dijkdorpje. Dat is te zien in de film ‘The Krabbendam Connection’, een herontdekte film uit 2002.
Het is aan Jacqueline van der Poll te danken dat de film niet alleen boven water is gekomen, maar ook vertoond gaat worden en wel op 25

februari, 20.00 uur in 't Trefpunt te Krabbendam.

Enthousiast vertelt zij over wat zij weet over het ontstaan van de film. “Kijk, het is natuurlijk begonnen als een grap. Dat zal wel aan de bar van
De Klok geweest zijn.” Drie mannen hebben het hele verhaal bij elkaar verzonnen. Bobbes de Ruyter schreef het script en speelt natuurlijk
ook mee, Sjon Pronk tekent voor de glansrol als crimineel en Dirk Pronk schreef mee aan het script en hanteert de camera. “Als ik het zo
vertel is het net echt, maar het is natuurlijk een amateurfilm en al weer ruim twintig jaar geleden gemaakt. Het is echt een film uit de oude

doos, Nostalgiefilm zeg maar!”

Jacqueline legt me tijdens een kopje thee uit waarom het zo leuk is de film nog eens te vertonen:

“Nou kijk, de film heet dan wel ‘The Krabbendam Connection’, maar hij heeft nooit in Krabbendam gedraaid. Dat is eigenlijk al reden genoeg!
Maar wat het ook zo leuk maakt is dat veel inwoners van Krabbendam en Warmenhuizen in de film spelen of figureren. En dat twintig jaar
later terug zien, is natuurlijk enig! Ik zal niet alles verklappen, maar niemand minder dan Rinus Jonker overkomt iets verschrikkelijks in de film.
Familie Van der Bergh had nog een bakkerij en die plek is belangrijk in het verhaal. Zulke dingen zijn natuurlijk erg leuk om naar te kijken.”

We gaan de film vertonen, op zaterdag 25 februari, 20.00 uur in 't Trefpunt te Krabbendam. Dat wil je toch niet missen?!

Reserveren kan via de website: www.krabbendammererfgoed.nl

Colofon Opbrengt Winterconcert

Laatste nieuws

Het Krabbendammertje is een uitgave van Met ons winterconcert van 16 december jl.  De makers van de film zullen bij

het bestuur van De stichting tot behoud
Krabbendammer erfgoed.

Eelko de Vries
Voor vragen of opmerkingen:
info@krabbendammererfgoed.nl

wilden we ook graag de voedselbank
ondersteunen. We hebben een bedrag van Bobbes de Ruyter, de man die voor het scenario
De redactie bestaat uit Rick van Teylingen en 45 euro kunnen overmaken.

Krabbendammer premiére aanwezig zijn!

tekende, zal samen met onder andere Sjon en
Dirk Pronk in ongetwijfeld bloemrijke taal
verhalen over de kleurrijke geschiedenis van de
film.



