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Nancy, de nieuwe beheerder 
met mooie plannen 

 

Zelfs tussen de buien door rijdt er niemand door ons dorp, toch is het een drukte van belang aan het Kerkpad. Uit het huisje bij ‘t 
Trefpunt klinkt het gegier van een zaag het geklop van een boor, het geruis van een stofzuiger. Koortsachtig wordt gewerkt in het 
knusse onderkomen van de nieuwe beheerder Nancy Kooij. Tussen het geratel van machines door proberen we een gesprek te voeren 
over haar ideeën en plannen die zij wil realiseren in Het Krabbendammer Erfgoed. 

“Mensen kunnen mij kennen van mijn sportschool 4Anybody. Misschien hebben hun kinderen wel 
streetdance-les van me gehad of zijn ze zelf actief geweest. Hoewel ik zelf super sportief en actief 
ben, vond ik het, na 22 jaar, tijd voor verandering. Alsof het zo moest zijn, vond ik in Krabbendam 
een prachtplek om te gaan doen waar ik echt zin in heb!” Ze springt op en vraagt me haar te volgen 
naar het kerkje. 

Enthousiast vertelt ze verder: “Kijk, dit is toch prachtig? Het gebouw ademt natuurlijk de sfeer van 
honderdvijftig jaar kerkgeschiedenis, je proeft het, je ruikt het, je ziet het. In de toekomst zal dat 
veranderen, maar toch zal het DNA zeg maar, van het gebouw, behouden blijven. Hoe dat moet gaan 
we nog bedenken, eerst maar eens zorgen voor een mooi programma voor, en zo mogelijk door, de 
gemeenschap. Dat is wat me voor ogen staat. Van een gezellige bingoavond tot lezingen over 
interessante zaken als ‘De slag bij Krabbendam’ en concerten. Ik heb het dan nog niet eens gehad 
over de dingen als de maandelijkse klaverjasdrive, de wekelijkse jeu de boules competitie en de 
repetitieavonden van twee koren. Daarnaast organiseer ik workshops, trainingen en lezingen op het 
gebied van fysieke, emotionele, mentale en spirituele bewustwording.” 

Op mijn vraag of in Krabbendam wonen niet een grote verandering voor haar en haar man John 
betekent, antwoordt ze: “Jazeker, maar het is ook een verandering waar ik naar verlang en naar 
uitkijk. Het is een prachtplek en als de verbouwing over een paar weken klaar is, ook een prachthuisje. 
Moet je kijken joh, wie heb het? Het Kerkpad is uniek, de mensen zijn aardig en met de e-bike zijn 
voorzieningen best dichtbij. In de afgelopen weken kwamen heel wat kennissen langs en die wisten 
niet wat ze zagen, zo mooi vonden ze het! Ik word hier heel blij van en ik hoop dat we voor veel 
mensen een aansprekend programma hebben en dat we de komende maanden blije en tevreden 
gezichten in Krabbendam zullen zien!” 

 

Vanaf dinsdag 26 september  
Lekker 
zingen!  

 
 Hou je van zingen en van mooie muziek? 
Kom en doe mee, zonder plankenkoorts 
zingt het wel zo lekker. Inmiddels al een 
traditie. Onder leiding van Kitty Hommes 
zing je binnen de kortste keren mee in 
vierstemmige stukken, swingende canons en 
gevoelige ballads. 
 
10 dinsdagavonden  
Start 20.00 uur in het Schuurkerkje 
Kosten 50 euro 

Vrijdag 3 november | Lezing  
‘Invasie 1799’ 
 
De wereldgeschiedenis op onze dijk. John 
Grooteman vertelt het verhaal over de invasie 
van een Engels-Russisch leger bij Callantsoog 
dat een einde wil maken aan de Franse 
bezetting van de duinstreek.  

John is (mede) auteur van het onlangs 
verschenen standaardwerk: Invasie 1799. (ISBN 
9789082714289) bestellen: 
info@invasie1799.nl  
Start 19.30 uur in het Schuurkerkje |  
Entree 5 euro 

Schuif es aan! 
Het idee is heel eenvoudig en wordt prachtig 
onder woorden gebracht door de dichter 
Lucebert: ‘Vredig eten is goed eten/ want lekker 
eten doet men alleen in rust en vrede.’  

We dekken in de donkere helft van het jaar de tafel voor 
maximaal vijftien mensen. We koken een eenvoudige doch 
voedzame maaltijd, samengesteld uit producten van het 
seizoen en lokaal geteeld. (de moestuin, de lepelaar, 
Ekoplaza, de Groene Slager). Naast het eten serveren we 
er nog iets bij dat we het beste kunnen omschrijven als 
‘voedsel voor de geest’! 

Start 17.30 uur in het Schuurkerkje | 10 euro per 
keer. Aanmelden via  
beheerder@krabbendammerfgoed.nl  

Colofon 

Het Krabbendammertje is een uitgave van het bestuur van Stichting ter behoud Krabbendammer erfgoed. 
De redactie bestaat uit Rick van Teylingen en Eelko de Vries. Voor vragen of opmerkingen: info@krabbendammererfgoed.nl  
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Agenda najaar 2023 
september oktober november december 

1 1 1 1 
2 2 2 Koor Krabbendam | 19.30 2 Jeu de Boules | 14.00 
3 3 Lekker zingen! | 20.00 3 Lezing: 1799 | 19.30 3 
4 Yoga | 19.30 4 Vasten | 19.00 4 Jeu de Boules | 14.00 4 
5 5 5 5 
6 6 Lezing: Groen Schagen | 19.30 6 6 
7 Koor Krabbendam | 19.30 7 Jeu de Boules | 14.00 7 Lekker zingen! | 20.00 7 
8 8 8 8 
9 Open monumentendag 11.00 – 17.00 9 Kom op Adem | 19.30 9 9 Jeu de Boules | 14.00 
   Jeu de Boules | 14.00 10 Lekker zingen! | 20.00 10 LIVE in Krabbendam: Dylan80 | 20.00 10 LIVE in Krabbendam: Barrelhouse | 14.30 
10 11 11 Jeu de Boules | 14.00 11 
11 Yoga | 19.30 12      One Day Retreat | 10.00 12 Lekker zingen! | 20.00 
12 Kom op adem | 19.30 13 12 13 Kom op Adem | 19.30 
13 14 Jeu de Boules | 14.00 13 14 Kerst-Inn | 18.30 
14     Klaverjassen | 19.00 14 Lekker zingen! | 20.00 15 
15     Vasten | 9.00 15 16 Jeu de Boules | 14.00 
16 Jeu de Boules | 14.00 15 16      Klaverjassen | 19.00 
     Klaverjassen | 19.00 16 17 Schuif es aan! | 17.30 17 
17 17  18 Jeu de Boules | 14.00 18 
18 Yoga | 19.30 18      Klaverjassen | 19.00 19 Lekker zingen! | 20.00 
19 19 Koor Krabbendam | 19.30 19 20 
20 Vasten | 19.00 20 20 21 
21 Kom op Adem (Beleef) | 19.30 21 Jeu de Boules | 14.00 21 Lekker zingen! | 20.00 22 
22 22 22 Kom op Adem | 19.30 23 Jeu de Boules | 14.00 
23 Jeu de Boules | 14.00 23 23 24 
     Burendag | 16.30 24 Lekker zingen! | 20.00 24 25 
24 25 25 Jeu de Boules | 14.00 26 
25 Yoga | 19.30 26 26 27 
26  27 Schuif es aan! | 17.30 27 28 
27 28 Jeu de Boules | 14.00 28 Lekker zingen! | 20.00 29 
28 Vasten | 19.00 29 29 30 Jeu de Boules | 14.00 
29 30 30 Koor Krabbendam | 19.30 31 
30 31 Lekker zingen! | 20.00   
Deze agenda kun je op de koelkastdeur hangen of naast de verjaardagskalender op het toilet, sommigen vinden het zelfs handig de agenda op het nachtkastje te 
leggen zodat je ’s morgens al weet wat je ’s avonds gaat doen. Hoe ook, je kunt nooit meer zeggen dat je niet wist wat er was!  

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten vind je op: krabbendammererfgoed.nl 

 

  

Vrijdag 6 oktober | Lezing  
Een drieluik over bijzondere rotondes, zeldzame 
planten en de grond onder je voeten. 

Drie bevlogen sprekers, ieder met een eigen onderwerp maar met één thema: Het groen in de gemeente Schagen. 

 Meneer Vermeer toont een filmische impressie van zijn rotonde aan de Kanaalweg te Warmenhuizen. Deze ‘toverbal’ werd in 2019 voor de eerste keer 
uitgeroepen tot de mooiste rotonde van Nederland. 
 Hans Sint, bomendeskundige en bodemkenner, gaat in op de vraag hoe een goed bodemleven eruit ziet en hoe een verstoord bodemleven, bijvoorbeeld 
in je tuin, is te herstellen. 
 Ted Smit, beplantingsplanner van de gemeente Schagen, is niet alleen verantwoordelijk voor het gemeentelijk groen, maar ook groot kenner van wilde 
planten. Op zijn insta post hij dagelijks bijzondere verhalen met een persoonlijke noot. Hij neemt ons mee naar plekken in onze gemeente waar 
bijzondere planten groeien bijvoorbeeld bremrapen en wilde orchideeën.    

Start 19.30 uur in het Schuurkerkje | Entree 5 euro  

 


